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VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ
 THÀNH QUẢ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA 
        Kính thưa: 



- ........................................................................................................................



- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................
- Các nhà giáo lão thành, nhà giáo hưu trí!

- Các quý vị đại biểu! Các vị khách quý! Các bậc phụ huynh học sinh!

- Cùng tòan thể Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên và các em học sinh thân mến! 

Lịch sử ra đời ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 gắn liền với lịch sử của tổ chức giáo giới tiến bộ trên thế giới.

Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Pari lấy tên là FISE (Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacxava tổ chức FISE xây dựng một bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo.
Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã quan hệ với FISE để tranh thủ các diễn đàn quốc tế tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh đồng thời giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Vào mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn Giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Như vậy, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (ngày 22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam đã được kết nạp là một thành viên của FISE.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacxava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có cả Công đoàn Giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Ngày 20/11/1958, lần đầu tiên ngày “Quốc tế Hiến chương các nhà giáo” được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta. Những năm sau đó, ngày Lễ 20/11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam. Hàng năm vào dịp Kỷ niệm 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiếm, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh của anh chị em giáo viên kháng chiến.

Sau ngày đất nước được thống nhất 30/4/1975, nền giáo dục cả nước được thống nhất, giáo giới Việt Nam đoàn kết nhất trí xây dựng nền giáo dục theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý nghĩa của ngày “Quốc tế Hiến chương các nhà giáo” đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử với giáo giới Việt Nam. Song ngày 20/11 đã trở thành truyền thống với nội dung mới của giáo giới Việt Nam và của nhân dân Việt Nam.

Chính vì thế theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT lấy ngày 20/11 hàng năm làm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 
Ngày 20 tháng 11 năm 1982, là Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước ta và từ đó đến nay, đây là ngày để học trò thể hiện tình cảm quý mến, kính trọng với thầy giáo, cô giáo – những người đã dày công vun đắp cho chúng ta – những cây đời mãi mãi xanh tươi.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý thầy cô giáo !

Thiên chức của thầy giáo là truyền lại cho thế hệ trẻ những tinh hoa văn hoá của dân tộc và của nhân loại. Chính các nhà giáo Việt Nam đã góp phần hun đúc lên tinh thần Việt Nam qua các thời đại, là các cầu nối của quá khứ với các hiện tại và tương lai. Những người thầy chân chính trong lịch sử bao giờ cũng là một nhà yêu nước, hoạt động dạy học thường gắn liền với hoạt động cách mạng. Dưới chế độ phong kiến, nhà giáo không tự ràng buộc mình trong quan niệm “Trung quân ái quốc” mà họ đứng về phía nhân dân, hành động chung với nhân dân, hiếu với nhân dân, họ từ chối hợp tác không ra làm quan triều đình như: Võ Trường Toản, họ yêu cầu triều đình trừng phạt gian thần để yên nước yên dân như: Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, khởi nghĩa chống lại triều đình thối nát như: Cao Bá Quát...

Trong thời kỳ chống Pháp trước khi có Đảng, trong hàng ngũ của người yêu nước, Chống pháp bằng nhiều hình thức khác nhau luôn luôn có mặt những nhà giáo như: Tống Duy Tân, Nguyễn Quyền, Phạm Văn Nghị, Lương Văn Can, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Lạc, Phan Bội Châu... tiêu biểu ở Miền Nam có cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu, mặc dù đôi mắt đã bị mù nhưng cụ vẫn xác định trách nhiệm cứu nước cứu dân và căm thù giặc sâu sắc.
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Kính thưa quý vị đại biểu và quý thầy cô giáo !

Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam là Nguyễn Ái Quốc, Người bắt đầu cuộc đời hoạt động yêu nước của mình bằng nghề dạy học đó là thầy giáo Nguyễn Tất Thành, ở trường Dục Thanh (Phan Thiết) sau này khi ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan và cả khi ở chiến khu Việt Bắc. Bác Hồ của chúng ta cũng để dành thời gian dạy học, dạy văn hoá, dạy chính trị cho những đồng chí công tác gần gũi mình và cho cả đồng bào địa phương. Trước và sau ngày Đảng cộng sản Đông Dương ra đời, nhiều thầy giáo đã giữ vai trò quan trọng, lãnh đạo cách mạng Việt Nam dành thắng lợi rực rỡ, 4 đồng chí thay mặt cho các nhóm cộng sản họp với Bác ngày 03 tháng 02 năm 1930  để thành lập Đảng cộng sản Đông Dương đều là các thầy giáo. Đó là các đồng chí: Châu Văn Liêm đại diện cho An Nam Cộng Sản Đảng (ở Nam Kỳ) đồng chí đã tốt nghiệp sư phạm, dạy ở chợ  thủ Long Xuyên. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đại diện cho Đông Dương cộng sản Đảng (Bắc Kỳ) dạy ở trường Công Ích – Bạch Mai (Hà Nội). Đồng chí  Nguyễn Thiện dạy ở trường Nhật Đức (Phố nhà chung – Hà Nội). Đồng chí Trịnh Đình Cửu làm gia sư cho nhiều gia đình ở Hà Nội để hoạt động cách mạng.

Các đồng chí như: Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương với bản luận cương tháng 10 nỗi tiếng, đồng chí Tổng Bí thư thứ hai là Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Trường Chinh Tổng Bí thư thứ ba cũng là thầy giáo. Nhiều đồng chí cán bộ của Đảng xuất sắc trong thời kỳ bí mật là những thầy Tô Hiệu, Thầy Lê Hồng Phong, thầy Ngô Gia Tự...

Trong cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng và nhà nước ta có rất nhiều đồng chí đã từng là thầy giáo như: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. . . rất nhiều thầy đã tham gia các cấp uỷ Đảng trong các thời kỳ cách mạng và cũng không ích nhà giáo đã hy sinh oanh liệt vì độc lập, tự do cho dân tộc. Tiêu biểu trong 6 đồng chí tham gia khởi nghĩa ở Nam Kỳ bị thực dân pháp kết án tử hình và bị xử tử ở Hóc Môn ngày 28 tháng 8  năm 1941 đã có 04 đồng chí là thầy giáo đó là: Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến.

Xưa nay người  thầy giáo – nghề dạy học vốn được xã hội quý trọng như một lẽ thường tình nhân dân ta đã giành những tình cảm tốt đẹp nhất cho các thầy giáo không phải ngẫu nhiên mà từ thời ông cha ta, những người tài các nhà đại trí thức điều làm nghề dạy học. Chính bởi vì các bậc tiền bối ấy muốn chăm lo cho đời sau . . . những nhà giáo – người tài đã đào tạo nên những thế hệ người tài, nối tiếp nhau làm rạng rỡ non sông đất nước ta. Thầy giáo chân chính bao giờ cũng có đạo đức mẫu mực nếp sống giản dị, nhân phẩm thanh cao. Đạo đức vừa là nội dung, vừa là phương pháp phương tiện giáo dục của người thầy. Đối với thầy giáo chân chính thì ý nghĩ lời nói, việc làm là một, cuộc sống với lý tưởng đạo đức là một. “Thất trảm sớ” của Chu Văn An đề nghị chém 18 gian thần của Nguyễn Bỉnh Khiêm là biểu hiện lòng cương trực của người thầy. Nguyễn Đình Chiểu đã sống cuộc đời đúng như lý tưởng đạo đức của mình – không hợp tác với giặc, yêu nước thương dân chống gian tà, đề cao nhân nghĩa. Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa chống kẻ xưu nịn bán nước cầu vinh. Các nhà giáo cách mạng là một tấm gương sáng, một lòng vì nước vì dân, trước khó khăn nguy hiểm không lùi bước trước kẻ thù bất khuất hiên ngang như thầy Trần Phú, thầy Tống Văn Trân, thầy Phan Ngọc Hiển.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất, thực hiện lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, dưới mưa bom bão đạn hàng chục vạn giáo viên ở các vùng trọng điểm đánh phá địch tại vùng giải phóng, vùng giáp ranh, tại các nơi sơ tán vẫn bám trường bám lớp. Theo lời kêu gọi của Đảng lời giáo huấn của thầy, cô, hàng vạn sinh viên học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường (kể cả vùng địch kiểm soát) đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu hàng chục nghìn cán bộ giảng dạy Đại học và giáo viên tốt nghiệp Đại học đã trở thành những cán bộ, sĩ quan chỉ huy kỹ thuật nồng cốt của các quân binh chủng. Các nhà khoa học của các trường đại học đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài quan trọng để chống lại cuộc chiến tranh khốc liệt... Gần 3 ngàn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã cùng bộ đội vượt Trường sơn, vào Nam để làm công tác giáo dục và chiến đấu .

Kính thưa quý vị đại biểu và quý thầy cô giáo !

Trong cuộc chiến đấu giữ nước và dựng nước, hàng hàng lớp lớp thầy giáo ta, tuy ở vị trí công tác khác nhau, nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ là dạy học và làm nên lịch sử. Trong hàng hàng, lớp lớp đó, thầy giáo Bình Dương chúng ta cũng tỏ ra vô cùng xứng đáng, mà tiêu biểu là các thầy Nguyễn Văn Tiết (người cộng sản đầu tiên của Chi bộ Bình Nhâm, từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thủ Dầu Một trong kháng chiến chống Pháp), thầy Võ Minh Đức (từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy bí mật), thầy giáo Chương (vừa dạy học vừa nuôi giấu cán bộ kháng chiến, đã chọn cái chết vinh quang khi ôm lá cờ Tổ Quốc một cách hiên ngang trước họng súng đe đọa của kẻ thù).
Kính thưa quý vị đại biểu và quý thầy cô giáo !

             Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đối với chúng ta những người làm công tác giáo dục phải nhận thức sâu sắc rằng “Giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội” “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển” làm tốt việc đào tạo con người là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ GV có chất lượng cao là nhiệm vụ có ý nghĩa  quyết định đối với sự nghiệp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo dục phải coi trọng trước hết ở chất lượng, mà chất lượng được hình thành từ việc dạy và việc học. Người học sinh chăm ngoan lễ phép, học giỏi giữ gìn trật tự kỷ luật, nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản của các môn học, tích cực lao động ở nhà, ở trường là mục tiêu phấn đấu của các nhà trường và cũng là mong mỏi của toàn xã hội. Nhân cách con người bắt đầu hình thành từ lúc bé thơ, từ tuổi cắp sách tới trường, sự nghiệp giáo dục nằm trong chiến lược con người, là cơ sở của chiến lược kinh tế xã hội. Toàn Đảng, toàn dân phải chăm lo cho sự nghiệp đó.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, chúng ta ôn lại truyền thống, noi gương các bậc thầy có nhiều công đức đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ để được thành tựu như hôm nay. Dù ở đâu hay cương vị nào người sống có đạo lý không bao giờ quên công ơn dạy bảo của thầy, nhà giáo không đòi hỏi gì hơn ngoài sự ham muốn học trò mình thật giỏi, thế hệ sau mình thật xứng đáng làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, chủ nhân của thế kỷ 21.

Kính thưa Quý vị đại biểu, các thầy cô giáo.

Hôm nay trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước kỷ niệm 31 năm ngày “Nhà giáo Việt Nam” (20/11/1982 – 20/11/2013), niềm vui đó như được nhân lên gấp bội khi đất nước, con người Việt Nam đã có được một vị thế nhất định trên trường Quốc tế. Niềm vui đó càng được nhân lên khi ngành Giáo dục cả nước, với cuộc vận động “Hai không” đã có được những kết quả đáng kể, để lại trong công chúng và xã hội những chuyển biến sâu sắc về cách nghĩ, cách làm mới của ngành Giáo dục. 
Kính thưa Quý vị đại biểu, các thầy cô giáo.


Năm học 2012 - 2013 đi qua trong sự đồng thuận của toàn xã hội – Ngành giáo dục cả nước nói chung và Trường Tiểu học Minh Hòa nói riêng đã tích cực hưởng ứng tinh thần cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, vì vậy mỗi người phải tự vượt lên chính mình, sự can đảm, sự hy sinh và những nỗ lực không mệt mỏi của mỗi thầy cô sẽ góp phần làm cho nghiệp giáo dục của đất nước phát triển, hình ảnh người thầy sẽ đẹp lên trong sự yêu quý của nhân dân. Cuộc vận động “Hai không” thực sự là luồng gió mới thổi vào nhà trường do vậy mỗi chúng ta cần xác định: Đổi mới phương pháp dạy học là rất cần thiết nhưng gốc rễ của vấn đề chính là đổi mới cách nghĩ, cách sống của Người được xã hội giao cho trọng trách giáo dục thế hệ tương lai của một quốc gia.  

 Năm học 2013 – 2014 với chủ đề năm học là “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững”. Tiếp tục thực hiện khẩu hiệu “tận tâm, tận lực, tận tụy, tất cả vì học sinh thân yêu” với phong trào thi đua “Trách nhiệm trong công việc, nêu gương trong đời sống, dân chủ trong hoạt động”. Vì những giá trị thật, vì đạo đức trong sáng của người làm thầy các cuộc vận động nhất định sẽ thành công mang đến những bước đột phá cho chất lượng giáo dục nước nhà. Những tín hiệu tốt lành đầu tiên trong năm học này cho phép chúng ta có quyền đặt niềm tin vào ngành Giáo dục – Dẫu rằng những bước chuyển đổi là một quá trình gian nan thử thách nhưng: Đổi mới là sự thúc bách từ cuộc sống! Chúng ta tin tưởng rằng: Sự đồng thuận từ các cấp lãnh đạo, người học, phụ huynh và nhà giáo sẽ là điểm tựa để chúng ta tự tin trên con đường tiếp theo trong lộ trình hiện đại hoá giáo dục nước nhà. Về phần mình, mỗi thầy cô giáo cần nhận rõ trọng trách vô cùng nặng nề nhưng thật vẻ vang mà Tổ Quốc và nhân dân giao phó, chúng ta phải tận tâm, tận lực giáo dục thế hệ trẻ trở thành những con người hoàn thiện về nhân cách và am hiểu về kiến thức. Vinh dự thật lớn lao nhưng trọng trách cũng rất nặng nề, chính vì lẽ đó cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tặng cho nhà giáo chúng ta một câu vô cùng có ý nghĩa “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”.

Một mùa xuân nữa lại đến với sự nghiệp GD&ĐT với các thầy cô giáo một chặng đường đầy viễn cảnh mở ra đang chờ đón sự cống hiến của đội ngũ kỹ sư tâm hồn. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” câu nói bất hủ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh hòa quyện với bài ca trồng người sáng lên một niềm tin, một tình yêu, một giai điệu bất diệt của mùa xuân đất nước.
Kính thưa Quý vị đại biểu, các thầy cô giáo.

          Mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự chỉ đạo sâu sát của Phòng GD & ĐT huyện Dầu Tiếng, của chính quyền địa phương và sự phấn đấu của các nhà giáo trong năm học qua chất lượng giáo dục của nhà trường đã không ngừng được củng cố và phát triển.

Trong năm học 2012 – 2013, Trường Tiểu học Minh Hòa với quyết tâm phấn đấu vươn lên, tất cả CB – GV – CNV của nhà trường đã nỗ lực vượt khó, xây dựng phong trào thi đua dạy tốt học tốt.  Kết quả cụ thể như sau:
1. Về Tập thể: + Đơn vị đạt Tập thể LĐXS – UBND tỉnh công nhận
+ Tập thể tổ LĐXS (Sở GD & ĐT khen): Đạt 01 tổ (Tổ khối 2+3) 

+ Tập thể tổ LĐTT (Sở GD & ĐT khen): Đạt 01 tổ (Tổ khối 1) 

+ Tập thể tổ HTXSNV (UBND huyện khen): Đạt 01 tổ (Tổ khối 4 + 5)

+ CĐCS đạt Vững mạnh xuất sắc – Đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

+ Đạt Chữ thập đỏ đạt xuất sắc – Đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.

+ Liên đội đạt xuất sắc – Đề nghị Huyện Đoàn tặng giấy khen và đạt 05 năm liền Liên đội xuất sắc – Đề nghị Tỉnh Đoàn tặng giấy khen .

+ Chi đoàn TN đạt Xuất sắc

2. Cá nhân :  

+ Có 39/39 CB – GV – CNV  hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt tỷ lệ 100%; 

+ Trong đó: Có 35 CB – GV – CNV được công nhận đạt LĐTT. Các cấp khen cụ thể như sau:

+ UBND tỉnh khen tặng bằng khen: 
01 đ/c Đặng Thị Xuân Thu 
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 

07 đ/c (Nguyễn Văn Hùng – Phạm Thị Kim Xuyến – Trần Thị Hòa – Võ Thị Bạch Tuyết – Nguyễn Thị Diệu Hiền – Lê Thị Hồng Lợi – Lê Hoàng Dũng).

+ Sở GD & ĐT tỉnh tặng giấy khen: 
05 đ/c (Phạm Thị Hải – Đặng Thị Thanh Tuyền – Trần Thị Thúy Nga – Bùi Thị Minh Huệ – Lưu Hồng Lĩnh)
+ UBND huyện tặng giấy khen: 
05 đ/c (Loại Văn Thuận Thảo – Phạm Quang Bảo – Trương Thị Hồng Thanh – Nguyễn Thị Thanh – Lê Minh Tuấn)
+ Công nhận LĐTT: 


16 đ/c (Lưu Thị Ngọc – Nguyễn Minh Quốc – Nguyễn Thị Thủy – Loại Thị Thùy – Lê Thị Bích Ngọc – Trương Thị Cẩm Bình – Trần Thị Thu – Nguyễn Chí Dũng – Nguyễn Long Hòa – Nguyễn Vũ Thùy Trang – Trần Thị Cẩm Hồng – Lưu Tạ Bảo Luân – Phạm Văn Tuất – Nguyễn Tấn Tài – Phạm Xuân Thủy – Vũ Thị Thu Hiền).
+ Có 10 CĐV được khen các cấp như sau:

-    LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen: 01 đ/c (Nguyễn Thị Diệu Hiền)

· CĐGD tỉnh khen: 02 đ/c (Tạ Kim Tiết Lễ - Lê Hoàng Dũng) 
· LĐLĐ huyện khen: 02 đ/c (Nguyễn Văn Hùng – Đặng Thị Thanh Tuyền)
 -  CĐGD huyện khen: 05 đ/c (Loại Văn Thuận Thảo – Bùi Thị Minh Huệ - Trần Thị Hòa – Đặng Thị Xuân Thu – Nguyễn Long Hòa)
· Về Chất lượng mũi nhọn: 

( Chất lượng hạnh kiểm:

+ Thực hiện đầy đủ: 654/655 tỷ lệ: 99,8 % 
+ Thực hiện chưa đầy đủ:
 01/655 tỷ lệ: 0,2 % 

( Chất lượng  học lực :

+ Kết quả học sinh được công nhận hết bậc tiểu học: 104/104 em đạt tỷ lệ: 100 % 
+ Kết quả học sinh được lên lớp thẳng: 537/551 em đạt tỷ lệ: 97,45 % 
+ Số học sinh rèn luyện thêm trong hè: 14/551 em đạt tỷ lệ: 2,1 % 

+  Tỷ lệ Học sinh Khá – giỏi :    

* Học sinh giỏi cấp trường: đạt  32,5 % so với năm học trước tăng 14,2 %

* Học sinh khá: đạt  31,5 %  so với năm học trước tăng 0,1 %

- Chất lượng học sinh giỏi tiếp tục ổn định. Năm học 2012 – 2013: Tham gia Hội thi giải toán qua Internet cấp huyện có 18 em dự thi, kết quả 01 em đạt giải nhì (lớp 1), 01 em đạt giải khuyến khích (lớp 3), 06 em được công nhận cấp huyện (lớp 1 - 03 em, lớp 2 - 01 em, lớp 3 - 02 em), có 01 em (Lớp 1) đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

+ Tham gia Hội thi tiếng Anh qua Internet cấp huyện có 09 em dự thi, kết quả 1 học sinh đạt giải KK, 05 em được công nhận cấp huyện.

- Tham gia Đại hội TDTT cấp huyện, kết quả đạt giải nhất toàn đoàn khối tiểu học và nhiều giải I, II, III về cá nhân các môn Cờ vua, điền kinh…

Kính thưa Quý vị đại biểu, các thầy cô giáo.

     Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thầy cũng như trò, CB cũng như giáo viên phải thật thà yêu trường mình, thật thà yêu nghề mình – Còn gì vẻ vang hơn là đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng CNXH và CNCS ! Người thầy tốt là người vẻ vang nhất, những thầy giáo tốt là anh hùng vô danh ”. Trong ngày hội truyền thống này, toàn bộ đội ngũ CB – GV - CNV của trường đang ngồi đây hãy cố gắng hết mình vì sự nghiệp giáo dục của cả nước nói chung và sự nghiệp giáo dục của con em xã nhà nói riêng. Hãy giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp của nhà trường, đem nhiệt huyết của mình để xây dựng những thế hệ tiếp bước cha anh. Đất nước đang chờ đợi những những chồi non mà chúng ta ươm trồng hôm nay đáp ứng lòng mong mỏi và kỳ vọng của các bậc phụ huynh và toàn xã hội.
       Thay mặt đội ngũ CB – GV - CNV của trường, tôi xin hứa với các cấp lãnh đạo sẽ vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần đào tạo một thế hệ học trò có đủ phẩm chất năng lực để tiếp bước cha ông, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, văn minh, giàu mạnh.
Kính thưa Quý vị đại biểu, các thầy cô giáo.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, trước tình cảm mà xã hội đã dành cho nghề dạy học và người thầy giáo, thay mặt đội ngũ CB – GV - CNV của trường, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cảm ơn sự cộng tác, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, cơ quan trong việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và quan tâm đến đội ngũ giáo viên, cảm ơn các tầng lớp nhân dân trong địa phương. Sự quan tâm, chăm lo động viên là động lực giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, sự nghiệp mà Đảng và nhân dân giao cho. 

Cuối lời, tôi trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu và đang công tác những tình cảm tốt đẹp nhất. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo luôn có một sức khỏe dồi dào, một tâm thế vững vàng, một hành trang đầy đủ, để tiếp tục vững bước trên con đường phát triển với niềm tin và tràn đầy thắng lợi.  
Xin cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe, xin trân trọng kính chào./. [image: image1.png]
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